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Deze reis moet je niet maken als je vooral hard en ver wilt fietsen. Wel als je iets anders 
wilt dan alleen Moskou en Sint Petersburg zien. Een unieke kans om met een 
internationaal gezelschap van leuke mensen kennis te maken met het cultureel erfgoed 
van het land. Lunchen deden we met zijn allen, zomaar langs de weg, bij bushaltes waar 
we nooit een mens of een bus hebben gezien. Uitrusten, praten met de andere fietsers, 
koffie drinken en weer verder. Voor mij waren dat de beste momenten.  
 

 
 
In elk stadje stonden leuke gidsen klaar om ons rond te leiden. In Jaroslav, een relaxte 
plaats met meer dan 600.000 inwoners, werden we meer dan vier uur enthousiast op 
sleeptouw genomen. Aan de hand van de belangrijkste monumenten kregen we het 
verhaal te horen van meer dan 1000 jaar geschiedenis van de stad, haar bewoners en 
hun verhouding tot Moskou. 
 



 

 

 
 
Soms was de route saai, als je kilometers lang over rechte wegen fietste met links en 
rechts alleen maar berkenbomen. Soms spannend, als je langs sluipwegen door 
armoedige buitenwijken het centrum van een stad wist te bereiken. Regelmatig gevaarlijk, 
als het verkeer langs je raasde en de grote gaten in de wegen nauwelijks te ontwijken 
waren. En vooral mooi als je via een rustig zandweggetje plotseling de Wolga in het vizier 
kreeg. 
 

 


